Men moet niet wenen om wat niet meer is,
maar gelukkig zijn om wat is geweest.

Diep bedroefd om haar heengaan en gesterkt door
mooie herinneringen nemen wij afscheid van

Mevrouw

Odile Van De Keere

Weduwe van wijlen de heer Victor Elaut

Zij is geboren te Vlierzele op 4 april 1936 en
overleden in WZC Ter Kimme te Sint-Lievens-Houtem
op 27 juli 2025

Wij nemen afscheid van Odile in familiale kring op
maandag 4 augustus 2025 om 10u30 in

Rouwcentrum Bruyland - Leopoldlaan 27 te 9300 Aalst.

Na de plechtigheid worden Odile en Victor herenigd
op de begraafplaats van Vlierzele

Dit melden u :

Victor Elaut (7)
haar echtgenoot
Ronny en Katleen Elaut - De Vos
Karine Elaut
haar kinderen
Chris en Els Van De Putte - Ongena
llana - Sen - Flo

Gert Van De Putte (7)
Milan

Yannick en Annick Van De Putte - De Cooman
Lise

Jo De Swaef
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

haar zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Van De Keere, Elaut, Schauvlieghe en De Schutter

Dank aan haar huisarts Dr. Latoir en het verzorgend personeel van
WZC Ter Kimme.

Rouwadres: Begrafenissen Filip De Smet
t.a.v. de familie Elaut - Van De Keere
Oordegemkouter 56
9340 Oordegem

Online condoleren: www.begrafenissen-filipdesmet.be



